
Protestantse Gemeente Vlijmen 
Extra bericht - vrijdag 19 januari 2024 

 

Ik ben vorige week twee activiteiten vergeten te vermelden, die ik graag alsnog onder de aandacht breng 

 
Zaterdag 20 januari 2024 – Taizéviering te Helvoirt 
Een oecumenische Taizéviering  met als thema ‘Stilte’ 
“Wij zingen de stilte om contact te maken met de innerlijke stilte en zo het contact met jezelf. 
Anders verlies je jezelf in de wereld.” Søren Kierkegaard 
 
Het ‘Taizékoor Lumen Cordium’ uit Helvoirt neemt alle aanwezigen weer mee in het zingen van de 
prachtige vierstemmige oecumenische gezangen. Het koor zal worden ondersteund door diverse 
instrumentalisten.  
Na afloop is iedereen achter in de kerk weer welkom om na te praten en elkaar te ontmoeten bij koffie of 
thee (voor kinderen is er limonade). 
 
Wanneer: zaterdag 20 januari, de kerk is open vanaf 18.30 uur. Er wordt om 18.45 met aanwezigen en het 
Taizékoor ingezongen. Om 19.00 uur begint de viering. 
Waar: in de Oude Sint Nikolaaskerk aan de Van Grevenbroeckstraat /  Torenstraat te Helvoirt 
Kosten: Uw vrijwillige gift aan het einde van de viering wordt zeer op prijs gesteld. 
Informatie: www.taizehelvoirt.nl / www.parochieedithstein.nl / www.pkn-helvoirt-haaren.nl 
of via Ria Klerx, klerx.ria@gmail.com of  06 156 222 38 
 

Zondag 21 januari 2024 – Kliederkerk 
Zondag januari is er weer een kliederkerk-viering. We kliederen bij en horen over het verhaal over vier 
mannen die hun verlamde vriend bij Jezus proberen te brengen. 
Van 13.00-15.00 uur zijn jullie welkom in de Open Hof, Vennestraat 57 te Drunen. 
Kom je ook lekker kliederen, spelen, knutselen en luisteren? Leuk!  
Opgeven is niet verplicht, maar wel fijn: kliederkerkdrunen@gmail.com.  Voor deelname vragen we een 
tegemoetkoming in de kosten van € 3,- p.p. Graag tot ziens! 
 

Zondag 21 januari 2024 – Oecumenische dienst – derde zondag na Epifanie 
Voorgangers pastoor David Lebrun en ds. Margo Trapman 
Let op: deze dienst begint om 11.00 uur en is in de R.K.kerk. Het is daar niet zo warm dus warme kleding / 
jas aan houden is aanbevolen. 
Na de dienst bent u van harte welkom om nog even koffie of thee te blijven drinken en is er gelegenheid tot 
ontmoeting en gesprek  

 
Voor de overige berichten verwijs ik uw naar bericht 107 van vrijdag 12 januari 
 

Tot slot 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Laat het mij of met iemand anders van 
de kerkenraad weten. Over iets anders contact opnemen kan natuurlijk  ook. 
 
Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Een kort berichtje is voldoende. 
 

Met een hartelijke groet, vrede en alle goeds gewenst, ds. Margo Trapman 
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